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Gmail

salaam

Sayed Jawad <ahlalbaitni@gmail.com> 17 februari 2013 21:16
Aan: sayedmortazam@gmail.com

salaam sayed, het spijt me echt dat ik zo weselijk laat reageer. ik was ontzettend druk en ik was je eigenlijk
helemaal vergeten. =/ mijn excuses broer.

hmm, wat zei mohammad ali dan? het enige wat hij mij had vertelt is dat je graag weer een website wilt
maken. ikzelf zit er eigenlijk niet echt op te wachten, woral vanwege die hackers. het zou dus zonde zijn als
jij weer moeite gaat steken in het bouwen van een website, alle dingen weer importeren, met als gewlg dat
het weer gehackt wordt. helaas leven we in een wahabitisch wereldje..

nee, sayed ali van revisitingthesalaf (rts). het is een broeder uit engeland, maar ik denk dat hij al alles gefixt
heeft. dus no problems.

haha zo zo, goede opleiding voor video-effects. =) ik neem aan dat je gewoon ff gaat googelen en youtuben, of
ga je echt speciaal een opleiding daarvoor wlgen? indien je wilt verdiepen in effects, doe dat dan wel via sony
vegas, aangezien ik daarin werk.

en mijn plannen broer, die zijn gwn hetzelfde zoals altijd. kennis opdoen, en dan wahabies vergiftigen. =)
fee amaan Allah

ps: bereik me op deze mail voortaan.

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> 10 maart 2013 16:54
Aan: Sayed Jawad <ahlalbaitnl@gmail.com>

salam,

geen probleem broeder. is koud hier niet notmaal. ja sites weet ik niet, blogspot en google is best weilig voor
blog maar nu zijn ook antishia sites gestopd zie ik vandaag werkt site niet meer. belgische wahhabi sites ook
niet.

vor videobewerking is windows videomaker en powerdirector en vegas basis, de geavanceerde programmas ga
ik wvolgen, van adobe premiere, is moeilijk maar echt mooi.

alles komt goed, altijd ervaring opdoen. je mail zag ik niet want ik keek naar je oude mail want inbox is door
facebook vol, sorry.

salam.

Op 17 februari 2013 21:16 schreef Sayed Jawad <ahlalbaitnl@gmail.com> het volgende:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <ahlalbaitni@gmail.com> 10 maart 2013 19:39
Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

wa alaykum assalaam geliefde broeder, hahaha is gigantisch koud broer. ik had afgelopen week ff geen jas,
dus moest ik in een jackie naar buiten. pfff, hel!!l maar dan koud..

ik heb net ff gecheckt en je hebt gelijk man, die wahabie-websites zijn er niet meer. wat is er gebeurd, weet jij
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meer hierover? is wel aangenaam nieuws! haha

ja, ikzelf ben gwn met sony vegas bezig, maar echt veel effects heb ik niet kunnen leren. check dit
verschrikkelijke filmpje trouwens:

http://www.youtube.com/watch?v=ChP2BtSq00A

Op 10 maart 2013 16:54 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het
wolgende:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> 11 maart 2013 19:04
Aan: Sayed Jawad <ahlalbaitnl@gmail.com>

salam

is helemaal sneeuw nu en morgen, ik ben nog ziek verkouden deze week.
ik kijk bij wahabi paginas op fb van sjiietnontmaskerd en ontdekislam en veel anderen die geven info. ze
zeggen terror. ook sjiieten.nl is weg. domeinnen zijn nog bezet we kunnen ze niet overkopen. :p

woeger hb ik vegas gedownloed maar die vond ik ingewikelder dan powerdiretro. powerdirector vond ik
makelijker, maar iedere persoon is anders.

video is erg, in syrie gebeurd echt erge dingen van allebei kanten, maar onthoofden kan ik nooit doen. w
blijven mensen en iedereen heeft een moeder. van de laatste 2 mensen zijn straaljagerpiloten die ze hebben
gepakt in syrie.

alles komt goed.

wa salam.

Op 10 maart 2013 19:39 schreef Sayed Jawad <ahlalbaitnl@gmail.com> het wolgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Jawad <ahlalbaitnl@gmail.com> 14 maart 2013 02:08
Aan: Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com>

wa alaykum assalaam broer,

ik heb een beetje rondgekeken en wlgens mij is zijn website gerapporteerd en vervolgens offline gehaald door
overheid of provider of zoiets. de reden was dat zijn site provocerende dingen e.d. bevatte. ach ja, opgeruimd
staat netjes. ;-)

broer, die uitspraak "iedereen heeft een moeder" is een heel belangrijk punt. helaas wordt daar geen rekening
mee gehouden tegenwoordig. om eerlijk te zijn weet ik niet eens of het wel van beide kanten komt. ik heb
enkele documentaires gezien en heb toch wel kunnen achterhalen dat die opstandelingen smerig te werk
gaan. ze vermoorden burgers en nemen het dan op met camera, en zeggen: "ya Allah, kijk wat Bashar heeft
gedaan." dus ze moorden iemand en geven dan bashar de schuld.. maar goed dit is nu een beetje politiek.
politiek is lastig en gevaarlijk ;-)

ik ben momenteel met pauze broer. ff geen filmpjes en artikelen, want ik ben een beetje moe. maar komt wel
goed. zoals jij zei "alles komt goed."

ik had eigenlijk een andere vraag. hoe is de economie in iran? heeft iedereen het goed, of heerst er best veel
armoede en zo?

oke broer, ik spreek je gauw.
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fee amaanillah

Op 11 maart 2013 19:04 schreef Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> het
wolgende:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Sayed Mortaza Mohammadzadeh <sayedmortazam@gmail.com> 4 april 2013 15:52
Aan: Sayed Jawad <ahlalbaitnl@gmail.com>

salam,
sorry voor late reactie ben met werk druk.

iran zelf is echt mooi natuur. in rasht, heb je bergen en zee in buurt.
in syrie is aan het hand uit het lopen nu. worla in damascus.

de laatste twee jaar valt economie tegen, want door de boycot en verbod op contracten met iran is het
moeilijk geworden. vooral met geld en medicijnen want zieke mensen kunnen soms nergens voor medicijnen
komen...

beste is boerderij daar, want dan heb je zelf eten, en de overheid laat je dan met rust.

misshcien komt weer problemen daarom ben k weer in nl want binnenkort zijnv erkiezingen en de basji gaan
dan weer mensen oppakken.

ik denk dat rasht net als noordmarokko is, bij berbers heb je bergen en natuur heb ik gehoord.
:D salam.

Op 14 maart 2013 02:08 schreef Sayed Jawad <ahlalbaitnl@gmail.com> het wolgende:

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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